
Head of the Amstel  
 
Zaterdag 7 maart was het zover: de eerste roeiwedstrijd van 2026. Na 3 trainingen 
en een BTC in Eindhoven, hadden wij (Ymke en Mirthe) er goed vertrouwen in om 
samen met twee dames van Beatrix eens de rest van het dames masterveld te laten 
zien dat een zuidelijke combinatie ook hard kan roeien. Vanuit verschillende hoeken 
van het land kwamen de roeiers en onze topstuur Marrit bij RIC bijeen. We waren 
ruim op tijd zodat we nog even goed konden lunchen, theetje konden drinken en nog-
maals het wedstrijdplan konden doorspreken. Eenmaal op het water was er toch wat 
chaos in de opwarming en oplijning met zoveel boten voor ons, maar met de start in 
zicht was er direct focus. Met een heel peloton van supporters langs het water op de 
fiets, knalden we door de start. Marrit stuurde hele strakke lijnen en zorgde ervoor 
dat we de eerste bootjes al hadden ingehaald voor de beruchte hoerenbocht. Om 
vervolgens bij de omval voor de neus van onze trouwe supporters ook 3 boten tege-
lijk in te halen. Dit gaf extra energie in de toch wat zware en lange race, want 8 km is 
niet niks. Met lange harde klappen kwamen we moe maar voldaan de finish over. En 
wat bleek: 3e in een sterk veld van 49 boten, een resultaat wat wij niet hadden ver-
wacht en waar we alleen maar van konden dromen. Op de kant hebben we dit dan 
zeker ook met onze supporters nog goed gevierd met taart en pannenkoeken. Dank 
aan Bart voor de coaching en onze trouwe supporters. Dit smaakt naar meer, op 
naar de tweehead!  
 
 
 


